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(bij de zalving na het doopsel:) 

2. Het land van melk en honing, 

een kind gezalfd tot vorst, 

gerechtigheid kust vrede, 

wekt levensdorst. 

De kinderen, zij spelen, 

een lied klinkt uit hun mond; 

de ouden zijn tevreden 

op goede grond. 

 

(bij het ontvangen van het doopkleed:) 

3. God, die ons hebt getrokken 

uit water en uit nacht, 

bij name hebt geroepen, 

aan 't licht gebracht, 

wil ook dit kind omgeven 

met liefde hemelbreed, 

dat hij zijn weg mag vinden 

met licht bekleed. 

 

(bij de overreiking van de doopkaars:) 

4. Het licht, het kraait victorie, 

de dag verjaagt de nacht, 

de dood is overmeesterd, 

het leven lacht. 

Dat wij het licht behoeden, 

het kind dat in ons leeft, 

met hart en ziel beamen 

wat U ons geeft. 

 

(bij de effatta-ritus:) 

5. En mochten wij verdoofd zijn, 

ontstemd, de ogen dicht, 

kom dan en roep: Ga open, 

in ons gezicht. 

En hoor de blijde boodschap: 

Gods woord is goed te doen. 

Sta op en durf te leven 

het visioen! 


